
 
                                                                         

Maan over Wenen 

( voor Tony Zwaanswijk) 
 

Op mijn hoofd 

kussen 
en tranen 

van de sterren 

 
en op het 

"Heldenplaz"  

de wegen die wenen 
aan de schouders 

van het asfalt 

 
onder mijn voeten 

 

het sissen 
van de vuren 

uit het verleden 

 

die als soldaten 

het land blussen 

en stenigen 
met de harde straten 

van weleer 

 
en in de éne hand 

het geweer 

en in de andere hand 
de kogel 

 

die henzelf 
trof. 

 

Zo reeg ik hier 
wind aan de stof 

en wolken 
aan water 

 

alsof 
 

ik mijn eigen 

evenbeeld 
ontmoeten mocht 

 

als een beeld 
op de spiegel 

van later, 

 
hier waren het 

de weduwen 

van keizers 
met wie ik 

het licht 

zocht 
en kuste 

op de hoofden 

van weense 
magistraten. 


